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We schrijven dinsdag 1 augustus 1989. Ed en ik

reden op de A12 vanaf Oudenrijn in de richting

Arnhem.

Even voor de voetbrug bij Bunnik zagen we een

personenauto rijden die bij raadpleging via de mo-

bilofoon onverzekerd bleek te zijn.

Ongeveer tegelijkertijd hoorden we via diezelfde

mobilofoon het bericht dat op de A12 vanuit

Den Haag in de richting Gouda een personenauto

reed die diverse ongevallen had veroorzaakt. De

bestuurder was na elk ongeval telkens gewoon

doorgereden.

Na kort overleg besloten we door te gaan met de

onverzekerde auto omdat de personenauto van de

melding ver achter ons zat. Vervolgens lieten we

de bestuurder van de onverzekerde auto, na een

teken, zijn voertuig op de parkeerplaats van het

benzinestation bij de afrit Bunnik stoppen.

Ed kwam in gesprek met de bestuurder en ver-

telde hem dat we met zijn auto naar Driebergen

zouden gaan om de zaak af te handelen. Ed zou

die auto rijden en ik nam de bestuurder mee. Zo

gezegd zo gedaan. Ik reed als eerste weg en Ed

volgde even later. 

Kort hierna hoorde ik via de mobilofoon dat de on-

gevallenveroorzaker richting Arnhem reed. Die zat

dus al wat dichter achter ons.

Nu werd het wel spannend. Ik reed snel naar de

afrit Driebergen, zette mijn passagier uit de 

auto en vertelde hem dat hij op collega Ed moest

wachten. Dat deed hij ook netjes, zo bleek later.

Direct hierna reed ik met spoed naar de afrit Bun-

nik en naar de parkeerplaats bij het eerder 

genoemde benzinestation.

Voordat ik daar stilstond zag ik dat vanuit weste-

lijke richting op de A12 een grote rookwolk aanko-

men. Toen die dichterbij kwam zag ik dat het een

Datsun stationcar was die die rookwolk veroor-

zaakte. Hij miste zijn rechtervoorwiel en reed dus

op de drie overeen gebleven exemplaren.

Ik snelde de rijbaan op, achter die auto aan. De

bestuurder, inmiddels verdachte, reed al slinge-

rend ongeveer 130 kilometer per uur en daarbij

had hij de hele breedte van de weg nodig.

De verdachte naderde nu een Mercedesbusje van

achteren, wat hij raakte door scherp naar rechts te

sturen. Waarna hij doorreed. De bestuurder van

het busje verloor de macht over het stuur en dook

een naast de weg gelegen greppel in.

Via de mobilofoon vroeg ik om assistentie. Ik zag

nog enkele aanrijdingen gebeuren.

Ter hoogte van de afrit Driebergen zag ik twee sur-

veillanceauto’s van de AVD de zuidbaan oprijden.

Een Mercedes en een Range Rover. Ze reden nu

voor de verdachte en probeerden hem te laten

stoppen.

Maar die bleef slingeren, reed nog ongeveer 100

kilometer per uur en probeerde de blokkade te om-

zeilen. 

Op een bepaald moment zag hij kans tussen de

surveillanceauto’s door te rijden. Hierbij raakte hij

Levensgevaarlijke brokkenrit over de A12

waarschijnlijk de rechterachterzijde van de Range

Rover. Bestuurder Joop had zijn handen vol om de

Range Rover in bedwang te houden. Na tenminste

twee maal  rondgegaan te zijn strandde hij en bleef

met zijn trekhaak vastzitten onder de vangrail in

de middenberm. Einde achtervolging voor Joop in

de Range Rover.

Tijdens deze actie meldde de mobilofoon dat ver-

dachte tevoren in de omgeving Lunetten een En-

gelse auto met caravan in de vangrail had gedrukt.

Waarbij een passagiere ernstig gewond was.

Goed, nu reden alleen de collega’s met de AVD-

Mercedes nog vóór de verdachte; en ik er achter.

Op dat moment heb ik de collega in de Mercedes

opgeroepen zo snel mogelijk vér voor de ver-

dachte te gaan rijden, omdat ik gebruik ging

maken van mijn vuurwapen. Ze voldeden aan mijn

verzoek door flink gas bij te geven.
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Het was mijn bedoeling de nog intacte linker voor-

band lek te schieten.

De verdachte reed nu ongeveer 120 kilometer per

uur en slingerde hevig.

Ik bleef op de linker rijstrook rijden en schatte mijn

kansen in. Als verdachte naar uiterst rechts ging,

had ik zicht op het linker voorwiel.

Vervolgens, zittend aan het stuur, draaide ik met

de raamslinger het raam van mijn rechter portier

naar beneden om vanaf deze plaats een goede

schietpositie te hebben.

Hierna slingerde de verdachte weer naar rechts.

Op het moment dat hij uiterst rechts reed loste ik

twee schoten. Behalve dat hij bleef slingeren ge-

beurde er niets. Toen hij daarna weer uiterst rechts

reed loste ik weer twee schoten. Nu “schoot” hij

naar links, belandde in de midden vangrail en

kwam stil te staan.

Ik moest uit alle macht remmen en kwam kort ach-

ter verdachte tot stilstand. Hij reed achteruit en

raakte mijn auto. Hierna ben ik direct uitgestapt en

met behulp van een collega uit Utrecht hebben we

hem uit zijn auto gehaald. Hij is door de reeds

gearriveerde collega’s van de gemeentepolitie

Utrecht naar hun hoofdbureau gebracht.

We hebben zijn Datsun in de rechter berm ge-

plaatst. 

Ik heb de band bekeken waarop ik geschoten heb.

Twee deuken in de velg en twee gaten in de band.

Alle vier bij elkaar binnen vijf centimeter.

Einde van een dollemansrit met als gevolg onge-

veer 25 aanrijdingen. Dezelfde avond de formali-

teiten afgewikkeld.

Overigens bleek de passagiere van de Engelse

auto gelukkig slechts licht gewond te zijn.

Tijdens het verhoor gaf de bestuurder van de Dat-

sun aan door Allah benaderd te zijn om zoveel mo-

gelijk slachtoffers te maken.

Drie dagen later zat ik in Driebergen om het één

en ander op papier te zetten. Al vrij snel telefoon:

hoofd verkeer, de heer De Vos. Of ik even “boven

wilde komen”.

Ja, dat was te verwachten. Nadat ik het hele ver-

haal verteld had, werd mij gevraagd waarom ik niet

met de dienstwagen de verdachte had kunnen

laten stoppen.

Ik zei dat ik het te riskant vond om een rijdende

auto met een snelheid van meer dan 100 kilometer

per uur door middel van een geforceerde aanrij-

ding te laten stoppen. Ik was daar niet in geoefend.

En daarnaast vond ik het zonde van de dienstauto.

“Oh...ja ja”, zei De Vos. “We hebben gisteren op

hoog niveau beslist dat er geen gebruik meer mag

worden gemaakt van het vuurwapen om voertui-

gen te laten stoppen. En nu deed jij het….

Tja, inderdaad.

Nico Woltil


